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GANT OP SOLOTOER
[EN MET DE TREIN]

Op 18 april verscheen het nieuwste album van Frangois Schuiten. Geen nieuw verhaal in de

reeks De Duistere Steden maar een oneshot dat hij volledig zelf maakte. Een liefdesverklaring

van Schuiten aan een legendarische Belgische stoomlocomotief van het type 12 Atlantic.

Een verslag van een propvolle persdag in woord en beeld.

DOOR TOM VERMEEREN EN GERT BUSSENS

Een logische openingsvraag, hoe is het verhaal van ‘Schoon-
heid’ ontstaan?

Een tweetal jaar geleden kreeg ik de vraag van de NMBS om
mee te werken aan de scenografie voor het Belgische trein-
museum, Trainworld. Om die opdracht goed te volbrengen, was
ik voortdurend op zoek naar documentatie. Die zoektocht
bracht me naar de museumbewaarplaats in Leuven waar ik
op slag verliefd werd op de avant-gardistische look van die
immense stoomlocomotief, de 12004. Vergelijk het met het
sprookje van Doornroosje. De locomotief was Doornroosje en
ik was de prins. De locomotief stond in het depot te wach-
ten tot ik haar aanraakte en op papier tot leven wekte. (lacht)

Wat vond je er zo fascinerend aan?
De puurheid, het aerodynamische en uiteraard de monumenta-
liteit van het toestel. Door die afgeronde vorm vooraan, kon dit

toestel topsnelheden bereiken tot 165 km per uur. lk vind het
ook enorm boeiend om te zien hoe je als het ware in het voer-
tuig kan kijken. Door de enorm grote wielen van twee meter,
kan je de kogellagers gewoon met het blote oog zien. Je ziet zo-
wel de machine als de mechaniek die erachter schuilgaat. De At-
lantic 12 vormt het DNA van de latere HST. Tussen 1939 en 1962
reed dit model van Rijsel naar Brussel. Ik beschouw het als een
belangrijk stuk industrieel Belgisch erfgoed. Het is het enige
model dat nog bestaat van de zes die in totaal gebouwd werden.
Gelukkig waren er een aantal machinisten en onderhoudslui die
die ene locomotief hebben gered van de schroothoop. De 12004
moet dan ook de ster worden van het treinmuseum dat in 2014
de deuren zal openen in Schaarbeek. Vele Belgen beseffen niet
dat begin jaren zestig in een klein landje als het onze drie soor-
ten treinen over de sporen reden. De stoomtreinen zoals de
12004, de diesellocomotieven en tenslotte ook al de allereerste
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elektrische exemplaren. Op dat moment was Belgié op vlak van
spoorwegen bij de allerbeste ter wereld. De Belgen hebben trei-
nen in hun genen. Dat mogen we nooit vergeten.

Verrassend is de virtuele animatie die uit het album tevoor-
schijn komt via de webcam. Hoe ben je op dit idee gekomen?
Toen ik aan een scenografie werkte, kwam ik in contact met
de mensen van Dassault Systémes. Ze lieten me hun nieuwste
technologische snufjes zien binnen hun vakgebied van de zo-
genaamde ‘aangevulde realiteit in 3D". Ze maakten onder meer
3D-animaties voor de site van de piramides van Gizeh. Vrij snel
groeide bij mij het idee om met hun hulp een 3D-animatie
te koppelen aan mijn nieuwste album. Toen ik vroeg of ze de
stoomlocomotief uit het boek konden laten opduiken, zeiden ze
onmiddellijk dat dit technologisch gezien geen enkel probleem
is. Maar ze hebben me véél meer gegeven dan ik ooit had dur-
ven dromen. (brede glimlach en pretoogjes) Als je het album op het
schutblad opent en voor de webcam houdt, ziet de lezer via een
speciaal ontworpen website (www.12-ladouce.com, nvdr.) hoe
de locomotief 21004 in 3D uit het scherm springt. Vervol-
gens begint de locomotief ook effectief
te rijden doorheen mijn persoonlijk uni-

versum. Je kan als lezer als het ware zelf

regisseur spelen en de trein besturen.

Door het stripalbum te draaien, kan je

het perspectief veranderen en de trein

trager of sneller doen rijden.

Je gaf één van de hoofdpersonages
het uiterlijk mee van filmregisseur
Jaco van Dormael.Vanwaar die keuze?
We zijn al vele jaren goeie vrienden.
Ik werkte onder meer met hem samen
voor zijn film Mr. Nobody. Toen ik op zoek
was naar de looks van het personage

het uiterlijk van Jaco te laten inspireren. Bij het realiseren
van Schoonheid heeft Jaco me trouwens op zijn beurt ook
veel geholpen. Dat hij in het echte leven ook zelf met een
danseres samenwoont, is dan ook mooi meegenomen want
dat is bij Edgard ook zo. Geen toeval dus. (lacht)

Brandt het vuur voor locomotief 12004 nog altijd?

(brede lach) Toch wel. Ik heb ongeveer 2,5 jaar lang met heel veel
liefde de 12004 getekend. Toch wilde ik nog verder gaan. De
mythologie van het reizen wilde ik verderzetten. Ik besloot om
affiches te tekenen. Zo liet ik de 12004 al rondrijden in New
York en in het Wilde Westen. Ook mijn samenwerking met foto-
grafe Marie-Frangoise Plissart bood me nieuwe mogelijkheden
om ‘mijn’ 12004 te blijven tekenen. Ik werkte al met haar samen
voor een expositie rond het album Het Scheve Kind. Deze keer
maakte ik met haar acht ‘foto-tekeningen’ op heel groot for-
maat. We zochten in haar rijkgevulde fotoarchief naar afbeel-
dingen van plaatsen waar de Atlantic 12 ook effectief zou kun-
nen rijden. We kozen onder meer voor de site van Tour&Taxis
en de Martini-toren. De foto's werden gemaakt met negatieven
in groot formaat. Ik tekende en schilderde
e : op de foto's en zo krijg je een uniek eind-
K HEET resultaat. Je kan het resultaat in de Brus-
it 6? selse Galerie Champaka gaan bekijken.
De Nederlandstalige lezers missen de
subtiele woordspeling in de titel tussen
douze puur als getal en verwijzing naar
het type en douce, het Franse voor zacht
en mooi.Vind je dat niet jammer?

Niet echt. Ik ben zelfs heel tevreden met
de Nederlandse titel Schoonheid. Het klinkt
bijna erotisch als een pure liefdesverkla-
ring. En dat is dit album toch? Het is een
ode aan de 12004. Aan zijn puurheid, zijn

van Edgard, koos ik ervoor om mij door
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vorm, zijn snelheid, zowel aan het esthe-




Vind je jezelf een nostalgisch iemand?

Niet echt. Ik heb nooit de bedoeling om historische verhalen te
vertellen. Ik ben geen historische tekenaar. Ik vind dat ik toch
wel in het hier-en-nu leef. Maar je moet het verleden goed ken-
nen om het heden te doorgronden. Ik wil weten wat er aan de
basis ligt van het heden om zo mijn eigen imaginaire wereld
te kunnen uitbouwen. Nieuwe technologieén boeien me wel
maar niet in die mate dat ik bijvoorbeeld met de computer zou
beginnen tekenen. Voor mij zijn nieuwe technologische snuf-
jes vooral bedoeld om een meerwaarde te geven aan bestaande
technieken.

Kan je al iets meer vertellen over je volgende stripalbum?

Er zijn nog meerdere pistes mogelijk. Wat wel zeker is, is dat
het opnieuw een album wordt dat ik samen met Benoit Peeters
zal maken. Maar het is nog niet zeker dat het een nieuw album
in de reeks De Duistere Steden zal worden.

(lacht geheimzinnig)

tische van de machine als de machine zelf. Het drukt ook mijn
respect uit voor de schoonheid van de job van treinmachinisten
en spoorwegarbeiders. Zeker die van vroegere generaties die
hun machines met veel liefde koesterden en verzorgden alsof
het hun eigen geliefden waren.Toen waren die mensen nog echt
trots op hun werk. Het was een soort prestige om met zo'n ma-
chines te mogen rijden. Een bijzonder harde en uitputtende job
nochtans. De koude van de buitenlucht gecombineerd met de
hitte van de oven die voortdurend moest opgestookt worden.
Dat was niet bepaald een lachertje. Maar toch leefden ze voor
hun trein. Ze stonden ermee op en ze gingen ermee slapen. Ze
ontwikkelen een unieke band. Die relatie tussen mens en ma-
chine heeft me enorm geraakt. Vandaag de dag is het meer en
meer de machine die de overhand neemt. Door een simpele druk
op een knop kan de mens de machine in gang zetten.




